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VAN DE VOORZITTER 

Het stokje overnemen…. 

 

Het stokje overnemen van Alwin, die alles dubbel onder controle had, is dankzij mijn 

medebestuursleden Roy, Richard en Jan goed gegaan. 

Alsnog Alwin, heel veel dank wat je in al die jaren voor de visclub hebt gedaan.  

Mijn eerste jaar als voorzitter zit erop, gelukkig zijn er geen schokkende dingen gebeurd. 

 

Het afgelopen visseizoen is weer prima verlopen met eigenlijk op visgebied alleen maar 

hoogtepunten, zoals de BBQ, de karperput-dag, de koppelwedstrijd zoetwatervissen, de dag 

zoutvissen met de boot en ook natuurlijk de voortreffelijke erwtensoep die de vrouw van Jan heeft 

gemaakt. 

 

Wij als bestuur blijven proberen om deze activiteiten er zoveel mogelijk in te houden zolang het 

financieel mogelijk is.  

 

Ook dit jaar ging weer een team van ons naar het EK in België, Jan, Richard, Hans en ik konden 

geen potten breken maar Roy wist zich tot een verdienstelijke 10de plaats in het totaalklassement 

te vissen wat zeker met een deelnemersveld van 100 man een zeer goede prestatie was.  

 

Hans ging dit jaar nog een keer mee als afsluiting van de vele jaren EK vissen en ook omdat hij niet 

meer mee vist bij NPSB-wedstrijden, dat hield in dat Chris zijn plekje afstond in het team en we 

met een samengesteld team visten. 

 

Ook hebben we weer een Nederlands kampioen NPSB, namelijk ik zelf. Ik werd Nederlands 

kampioen feeder-vissen in het Noord Hollands Kanaal (een klein beetje eigen water)  

 

Wat het nieuwe seizoen ons gaat brengen is altijd weer afwachten. Steeds weer nieuwe regeltjes, 

viswater waar geen vergunning van de desbetreffende instantie wordt verleend, zeer hoge 

vergoedingen voor sommige parcours… 

 

Toch zullen wij als bestuur toch weer proberen om voor jullie veel leuke dingen te organiseren 

 

Verder wil ik iedereen die ook maar iets voor de club heeft gedaan bedanken en natuurlijk voor 

iedereen een visrijk maar vooral een gezond 2025 

 

Kees Kerkhof 
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JAARVERSLAG 2024, AFDELING SPORTVISSEN, SECRETARIAAT  

Beste visvrienden, 

 

In het 2024 kon er weer een volledige competitie voor zowel de zout als zoet afdeling gevist 

worden.  

Ook dit jaar was er weer een mooi programma samengesteld voor beide competities en na het 

aanvragen van de benodigde vergunningen kon met de competitie gestart worden.  

Het ledenbestand is nagenoeg gelijk gebleven maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden.  

We hebben er nog geen nieuwe leden bij maar er zijn geruchten dat er nog een paar komen.  

De vraag aan de leden is dus ook om in je omgeving aandacht te vragen om nieuwe leden te 

werven. 

 

Ook dit jaar stonden er weer enkele evenementen op het programma waaronder de NPSB-

competitie.  

Door een aantal leden werd hieraan meegedaan. Er werden af en toe mooie resultaten geboekt 

door de deelnemende leden van HPSV. Kees Kerkhof wist de titel Nederland kampioen Feeder te 

behalen.  

 

Dit jaar werd er door een team van HPSV, bestaande uit Roy, Kees, Jan, Hans en Richard, weer 

meegedaan aan het EK vissen. Dit jaar was de organisatie in handen van onze Belgische collega’s. 

 

Er werd dit jaar gevist op het kanaal Gent/ Terneuzen en de watersportbaan te Gent.  
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Op de watersportbaan diende er met vaste stok gevist te worden. Op het kanaal werd er met 

feeder gevist. Het was wederom een geweldige week.  

Als team hebben we helaas geen goed resultaat kunnen behalen. Maar een geweldig resultaat 

voor Roy, hij wist in het individueel klassement overall de tiende plaats van Europa te bereiken. 

Jan Nijgh klasseerde zich iets lager, maar wist nog wel een prijsje te behalen. 

 

Voor de leden werd er dit jaar wederom een dag georganiseerd om nieuwe leden te werven.  

Er werd zowel een dag op een visvijver ‘t Mun en een dag voor de zeevissers op een boot 

georganiseerd. 

 

Beide dagen werden positief ervaren en we gaan kijken of we dit het komende jaar weer kunnen 

organiseren en nieuwe leden kunnen werven. 

 

Het bestuur is weer druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen (2025) 

dat voor ons ligt en de vergunningen voor de wedstrijden zullen worden aangevraagd, mits de 

leden hiermee akkoord gaan op de Algemene Leden Vergadering. 

 

Voor de volledige uitslagenlijst van de zout- en zoetcompetitie verwijs ik jullie verderop in deze 

“Opsteker” en naar de HPSV-site: www.hpsv-vissen.nl.  

Namens het bestuur wens ik jullie een gezond en een visrijk 2025 toe. 

 

Met vriendelijke visgroet, 
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Richard Smit 

Secretaris 

 

HPSV-afdeling sportvissen 
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JAARVERSLAG 2024, AFDELING SPORTVISSEN, WEDSTRIJDSECRETARIAAT ZOUTWATER 

Nadat de viskalender op de ALV was vastgesteld volgde de 1e zoutwedstrijd al snel. 

Aad en Paul zouden onderling voor de organisatie zorgen en hebben dit tot de helft van de 

competitie ook gedaan. In september kwam van Aad en Paul het verzoek of ik niet de nieuwe 

wedstrijdsecretaris zout wilde worden.  

Na jaren van meeliften op inspanningen van andere, heb ik deze taak met plezier op mij genomen. 

Aad en Paul, bedankt voor jullie inbreng en goed zorgen. 

In totaal zijn er 9 wedstrijden gevist die meetelden voor de competitie.  

Gemiddeld werd er per wedstrijd door 5,5 visser gevist.  

Kort samengevat een verslag van de wedstrijden op een rijtje. 

 

Op 6 februari Pernisse Hoofd: 5 vissers en bezoek van Roy, hij had gevulde koeken bij zich. Het was 

goed hem te zien na zijn ziekbed. En met koeken ben je altijd welkom. Martien, onze nieuwste lid 

werd gelijk nr. 1 en zette de competitie op scherp. De vis wilde nog niet bijten en 2 man wisten 

niets te vangen. Totaal 98 cm. 

 

6 maart Westhavenkade Vlaardingen: 7 vissers met ieder een visje. Het was nog niet wild maar 

met 842 cm totaal zat er al een stijgende lijn in de vangsten. 

 

16 april Westhavenkade Vlaardingen: 5 vissers en zeer slechte vangsten. 3x de 0 en totaal maar 44 

cm.  

 

23 mei Noordpier IJmuiden: 6 vissers en hier altijd goede bot en schar vangsten. Wel een stuk 

lopen, maar dan heb je ook wat te doen. Tevens kregen we een paar uur bezoek van een zeehond 

die overal de kant op wilde en uiteindelijk bij mij onder de hengelsteun zijn dutje ging doen. Goed 

gevangen en met totaal 2855 cm vis de beste visvangst tot nu toe. 

 

16 juli Pernisse Hoofd: 7 vissers en matig gevangen. Totaal 656 cm. 

 

13 september stond de wedstrijd voor Hoek van Holland op het programma. 5 helden waren om 

8:00 uur klaar en de regen ook. Het ging ongekend los en het noodweer bleef precies boven het 

strand hangen. Wilbert en Marien waren onderweg naar Noorwegen voor een visvakantie, toen 

het bericht kwam dat de wedstrijd om 10:00 uur was afgebroken. Ik heb begrepen dat de 

onderbroek van John nog 2 dagen heeft uitgedruppeld. Niemand had wat gevangen en deze 

wedstrijd is later als “niet gevist” aangemerkt. Hij is op 26 november alsnog gevist, maar nu op het 

strand van Kijkduin. 

 

1 oktober Pernisse Hoofd. Deze locatie weer gekozen vanwege de harde wind. Met de deelnemers 

viel het tegen. Na de eerste opgave vielen er steeds meer af. Uiteindelijk is de wedstrijd door 2 

vissers gevist. Paul en Wilbert, hebben allebei gestreden voor de wedstrijdpunten. Slechte 
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vangsten en totaal 128 cm. Dit was tevens voor Paul voorlopig de laatste wedstrijd. Op dat 

moment stond hij nummer 1 in de competitie. Door een hartoperatie en het herstel hiervan heeft 

hij een aantal wedstrijden niet mee kunnen vissen. Maar gelukkig vanaf de snertwedstrijd was hij 

er weer bij. 

Gaande weg de competitie bleek wel dat de verdiende wedstrijdpunten dicht bij elkaar lagen. 

Iedereen kon nog winnaar worden. 

 

25 oktober Pernisse Hoofd: 6 vissers en goede vangsten. De wijting was volop aanwezig en ook 

mooi van maat. Totaal 3145 cm. Deze wedstrijd was ook voor de rest van de competitie de laatste 

van Martien. Hij had kon vanwege plotselinge medische klachten en de daarbij behorende 

behandelingen niet meer meedoen aan de verdere competitie.  

 

15 november Op het programma stond, los van de competitie, nog een dag bootvissen op de 

Oosterschelde met de Zwerver 3 vanuit Tholen. Paul viel uit i.v.m. gezondheidsklachten en na 

overname van de organisatie door mij, was wel wat gedoe met de gereserveerde bussen. Na een 

zoektocht door het halve bestuur en veel bellen is het toch goed gekomen. Helaas maar met een 

kleine groep van 11 vissers vertrokken we naar Tholen. We hadden na stormachtige dagen, die 

dag werkelijk schitterend weer. Er is voor Oosterschelde begrippen goed gevangen, meestal 

wijting, klein maar ook een aantal leuk aan de maat.  

Hans Snels ving de grootste vis, een wijting van 31 cm en was hiermee gelijk winnaar van de pot 

van € 20,-. Een vermoeiende maar geslaagde dag. 

 

26 november inhaalwedstrijd op Kijkduin: Hier 4 vissers onder wisselende weersomstandigheden. 

De zeebaars was nog aanwezig. Dat vaak een probleem uit onverwachte hoek komt weet Aad 

inmiddels ook. Een laars uittrekken, daar kan je toch al snel 15 minuten mee bezig zijn. Totaal 768 

cm. 

En dan de laatste en alles beslissende wedstrijd. 

 

10 december Noordzee Maassluis: 7 vissers, al jaren de plek waar het meest gevangen wordt. De 

wijting was aanwezig en ook groot van formaat. Het ging los. Willem Verwaal kwam meevissen en 

ook Paul was er (wisselwaar op halve kracht) weer bij. Vanaf de 1e minuut “werk” aan de winkel. 

10:45 tijd voor snert. Ik heb getracht de erwtensoep van Wim Klerks te evenaren, maar het volk is 

kritisch, dus toen de duimen van de mannen na afloop omhoog gingen was ik ook blij. John had, 

zoals hij ieder jaar doet, voor roggebrood met spek gezorgd.  

Willem Verwaal heeft ons tijdens de snert lekker gemaakt met mooie foto’s van giga 

zeevisvangsten. Gevangen met zijn boot op de wrakken.  

Maar we hadden echter geen tijd om te dromen en met volle buiken zijn de laatste uren gevist. In 

deze laatste uren is ook uiteindelijk de beslissing gevallen. Maar liefst 4268 cm vis is er die dag 

gevangen. 
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Ik wil Aad en Paul nog extra bedanken voor de organisatie in de 1e helft van de competitie. Tevens 

Aad en Hans voor het iedere keer weer verzorgen van het drankje en hapje na afloop. Wat kan een 

blokje kaas of toast met zalm, met een biertje erbij toch lekker zijn 

 

We kunnen terugkijken op een competitie welke bepaald is door vaak stormachtig weer, 

wisselende vangsten en uitval door ziekte. Het goede nieuws is echter dat zowel Paul als Martien 

weer dermate op krachten zijn dat zij te kennen hebben gegeven de komende competitie weer 

volop te kunnen mee vissen. 

 

De eindstand van de competitie vindt u achter in deze Opsteker 

Groeten van de nieuwe wedstrijdsecretaris zout 

Wilbert van Biezen 
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JAARVERSLAG 2024, AFDELING SPORTVISSEN, WEDSTRIJDSECRETARIAAT ZOETWATER  

Ja en is het weer zo ver, een jaarverslag hoe was het ook alweer het afgelopen seizoen. 

Even de uitslagen erbij gepakt en eerst rustig gaan lezen. 

De eerste wedstrijd 12 vissers en dat terwijl je overal hoort dat de aantallen teruglopen mogen wij 

niet klagen. 

Tijdens de hele competities hebben er 14 vissers mee gevist. 

 

De eerste wedstrijd was aan de Oude Rijn een wedstrijd met bijna vis voor iedere visser genoeg 

vis, helaas moest Jack het voor elkaar krijgen om een nul te schoren maar dat een slechte start van 

de competitie ook een slecht einde kan ik niet zeggen. 

Mooi opgehaald Jack. 

 

Daarna naar het Voornskanaal op de stijgers een mooi water met een wisselende visvangst, het 

ene jaar top het andere flop. 

Dit was ook de wedstrijd met de laagste opkomst, 9 vissers…. Dit kan aankomend seizoen beter 

vissers. 

De tweede wedstrijd met gelijk al twee vissers met een gewicht van meer dan 10 kilo. Gelukkig 

had wel had iedere deelnemer vis. 

 

Daarna naar zijn we naar de Vlaardingervaart gegaan. Een schitterend water met een heel mooi 

visbestand. 

Alles op het karretje en rijden maar. Het was wel de wedstrijd met de meeste deelnemers 

opmerkelijk, 13 vissers. 

Iedereen heeft vis gevangen en zelfs 6 vissers met meer dan 10 kilo, dit was de beste wedstrijd van 

dit seizoen met de meeste vis. 

 

Met zo’n wedstrijd in je achterhoofd hoop je dat de rest van de wedstrijden beter gaat, misschien 

met wel meer vissers met een gewicht van meer dan 20 kilo. 

Helaas is dat niet gebeurd op het water waar dit normaal gesproken goed mogelijk is, het favoriete 

wedstrijdwater van diverse leden; het Noord-Hollandskanaal. 

Ook hier weer een uitzondering, degene die moeite heeft om op tijd te komen wint de wedstrijd 

met iets meer dan 14 kilo. 

 

Begrijpen jullie het nog? Ik niet. 

 

Snel vergeten en op naar de Amstel Drechtkanaal. Dit was niet wat we gehoopt hadden. 

De baggerwerkzaamheden waren klaar volgens de berichten. 

Jammer, echt niet. 

Heb je alles opgetuigd en staat alles klaar, komt er een bootje langs met een graafmachine aan 

boord dan denk je al het zal toch niet en ja hoor precies bij nummer 2 begint het baggeren. 
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Wat nu. 

Vissers aangeboden om te verkassen wat een enkeling deed alleen er moest nog meer slib worden 

weggehaald langs het hele parcours. Iedereen heeft er last van gehad. 

Dus de wedstrijd met de meeste nullen. 

 

Dan naar Lijnden hier werden de hoogste gewichten gevangen. 

Heb je net alles uitgezet komt de Noordwijkerhoutse visvereniging met een vergunning voor het 

stuk wat ik net had uitgezet. Alles opruimen dus en opnieuw alles uitzetten op een onbekend 

parcours. Helaas was dit niet wat we gewend waren en kon er niet met veel ruimte tussen de 

plaatsten worden uitgezet. Een van de uitgezette stekken bleek zelfs onbruikbaar. Een leer voor de 

volgende keer. 

 

 
 

Op naar de Mooie Nel, een schitterend water waar de resultaten vaak erg plaats afhankelijk zijn, 

de nummer 1 zat (zoals bijna altijd daar) op plaats nummer 1. 

 

De voorlaatste wedstrijd de Molenplas helaas kon ik door omstandigheden niet bij het begin zijn 

maar wel bij het einde. 

Veel voorn nog meer voorn en af en toe een snoek. 

Vooral bij Aad. Die had een snoek die wel heel veel interesse had voor de voorn in zijn net. Daar 

lag hij/zij gewoon aan te knagen! 

 

Toen was het weer zover, de laatste wedstrijd van het jaar zoals gebruikelijk aan het Noord-

Hollandskanaal. Met snert en niet te vergeten de roggebrood met spek van John. 

Iedereen vis en een uurtje langer vissen, zeker om mee te nemen naar volgend jaar. 

Op naar 2025.  

 

Jan Nijgh 

Wedstrijdsecretaris zoetwater  
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6 FEBRUARI 2024, ZOUTWATER, PERNISSE HOOFD TE VLAARDINGEN  

Op 6 februari 2024, is de eerste wedstrijd zout gevist. 

Deze zou gevist worden aan de Westhavenkade in Vlaardingen. Echter door omstandigheden, een 

windkracht 6 en daar in Vlaardingen recht in het gezicht, is besloten om uit te wijken naar het 

Pernisse Hoofd. 

Zeg maar aan de overkant. 

 

Daar zoals altijd verzameld aan de Pernisse Sloepdijk in Pernis. Er waren 5 deelnemers, te weten, 

John, Alwin, Hans, Martien en ik, Aad dus.  

De 2 vaste deelnemers aan onze zoutcompetitie, Wilbert en Paul waren met vakantie. 

Alwin, onze oud-voorzitter, verraste mij met een prachtige speld en een bon van de HPSV. Ik was 

40 jaar lid van die HPSV en kreeg deze attenties uitgereikt. Vervolgens naar de waterkant getogen. 

Behalve heel veel wind werd er weinig vis gevangen. 

 

 
 

Een zeer aangename verrassing was het dat Roy een kijkje kwam nemen. Hij bracht heerlijke 

gevulde koeken voor ons mee. 

Martien viste zijn eerste wedstrijd mee als lid van onze club.  

Hij had een hiervoor een bijna compleet nieuwe visuitrusting aangeschaft. 

Later bleek deze zich uit te betalen met een eerste plaats.  

Hij ving 2 botten met een totale lengte van 53 cm. 

Hans, dit zich aan het begin van elke wedstrijd even moet ontspannen, ving een winde van 26 cm 

en werd 2e. 

Ik ving een, Oost-Europese grondel, heb ik wel even opgezocht, van 19 cm en werd 3de. 

Alwin en John konden geen vis aan de wal krijgen, Hoewel Alwin te elfder ure, om 12 uur dus, nog 

een vermoedelijk paling verspeelde. 
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Omdat de wind rond 11.30 uur toch heel hard aantrok, hebben wij besloten om omstreeks 12.00 

uur te stoppen. 

Al met al geen wedstrijd om met genoegen op terug te kijken. 

Een sportieve groet van: Aad 

 

 Klassering Lengte in cm 

Martien Olsthoorn 1 53 

Hans van Vliet 2 26 

Aad Segboer 3 19 

John Koolhoven 4 0 

Alwin Koks 4 0 
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6 MAART 2024, ZOUTWATER, WESTHAVENKADE TE VLAARDINGEN  

Voor vandaag stond eigenlijk het strand van Hoek van Holland gepland. 

Martien en ik waren echter verleden week daar gaan voorvissen en troffen een totaal vlak en zeer 

breed strand aan met daarnaast ook nog eens geen vis. Na 4 uur geen stootjes gezien. Na dit 

doorgegeven te hebben aan Paul werd na overleg met Aad besloten de 2e zout wedstrijd te 

verplaatsen naar de Westhavenkade te Vlaardingen. 

 

 
 

In totaal waren we met 7 vissers, verdeeld over 2 vakken. Martien, Wilbert en Paul op de kop van 

de haven en Aad, John, Alwin en Hans 100 meter verder. Het begon mistig maar met weinig wind 

geen verkeerde omstandigheden. Om 7:30 uur vlogen de Paternosters en loodlifters richting Oude 

Maas.  

 

We zouden tot 12:00 opkomend water hebben. Al snel bleek dat dit een schitterende dag zou 

worden, het zonnetje, wat we veel te weinig hadden gezien de laatste maanden, kwam onze bleke 

bekkies verwarmen. 

Helaas bleven de hengeltoppen stil staan. Geen trillende toppen de eerste 2 uur. Even bellen naar 

de andere groep bleek toch dat Aad al een botje en twee Zwartbekgrondels had. Ja, deze plaag 

doet het dus ook goed in het brakke water. Eindelijk wat beweging op de hengeltop leverde echter 

alleen maar dikke Chinese wolhandkrabben op en diverse doorgeknepen haaklijnen. 
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Paul ging wat dichter bij de kant liggen en wist zomaar een Zwartbekgrondel te vangen. Hierop 

gelijk korter onder de kant gaan zitten. En kort betekend: laten zakken langs de kade. Eindelijk 

rond 11:00 uur wat visjes. John had inmiddels ook nog een Zeebaars van 38 centimeter te pakken. 

Hier en daar kwam een Zwartbek grondel boven. Martien ving er zelfs één kleiner dan 10 cm en 

mocht 1 cm noteren op zijn wedstrijdkaart. Na hoog water was het over met de pret en kwamen 

de krabben weer. Toch maar weer ver uit de kant, en waarachtig pakte ik een wijting van 21 cm. 

Inmiddels had iedereen al een verbrande kop gekregen en heel bejaard Vlaardingen had 

bezitgenomen van de vele bankjes aan het water.  

Wat een beb kleppen zeg. Wel gezellig, maar ook niet slim van mij om tijdens het praten niet meer 

aan de wedstrijd te denken. Onderling lag ik iets achter bij Paul en gegeven moment ving ik een 

dikke wijting, dit waren hele belangrijke cm. Na Paul nog even erop te hebben gewezen dat ik 

vermoedelijk hem nu was gepasseerd, was ik zo druk aan het beppen met een oudje, dat ik de vis 

onbewust teruggooide. Ik zag hem vliegen en dacht KKKKK “Ik ben vergeten hem te meten”. 

Hilariteit onder de oudjes op de banken en Paul en Martien hadden “helemaal geen vis” gezien.  

Uiteindelijk toch maar op de kaart gezet voor maar een veel te lage maat van 15 cm. DOM, DOM, 

DOM, dit gebeurt me nooit meer.  

 

Tien minuten later was het 14:00 uur en werd er ingepakt, verzameld en kaarten ingeleverd. Na 

Aad verteld te hebben over het voorval, keek hij een beetje streng, maar telde toch de 15 cm. 

Tevens had hij naast de drank ook voor heerlijke toastjes met zalmsnippers gezorgd. Hans weer 

voor blokjes kaas. Met verbrande koppen en wat drank erbij werd het nog gezellig. Iedereen had 

een visje gevangen en was wel een beetje moe van alle verhalen van de oudjes om ons heen.  

Dat John met zijn zeebaars de mooiste vis had gevangen was de enige opsteker.  

Verder alleen een enkele Wijting, Botje en vele Zwartbekgrondels en krabben.  
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Paul had uiteindelijk 4 cm meer dan ik, en als troost mocht ik dit stukje schrijven. 

Verder was het top weer, je maakt het niet vaak mee dat al op 6 maart in een T-shirt gevist kan 

worden.  

Aad en Paul weer bedankt voor de perfecte organisatie en op naar de 3e wedstrijd:  

 

Havenhoofd IJmuiden. 

 

 

 Klassering Lengte in cm 

John Koolhoven 1 184 

Paul van Oijen 2 172 

Wilbert van Biezen 3 168 

Aad Segboer 4 168 

Martien Olsthoorn 5 83 

Hans van Vliet 6 65 

Alwin Koks 7 43 

 

Wilbert van Biezen   
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21 MAART 2024, ZOETWATER, OUDE RIJN HAZERSWOUDE-IJNDIJK  

Na de bekende winterslaap qua wedstrijden was het vandaag weer zover. De eerste wedstrijd en 

ook weer eens aan de Oude Rijn. Voor enkelen een bekend water en voor anderen een vreemd 

water. Vroeger stond dit water bekend als: De Oude Rijn achter de vangrail. 

Samen met Jan Nijgh om 06.00 uur de nummers uitgezet.  

De vlag met de weegattributen bij nummer 1 had hij al geïnstalleerd. De vlag voorbij het laatste 

nummer is Jan nog gaan plaatsen.  

Rond half 7 was de helft van vissers aanwezig op de uiteindelijke plek. De andere helft stond te 

wachten verder op richting Alphen aan de Rijn op nummers en de vlaggen.  

 

Vandaar was het loten van de kantnummers om 06:.45 uur en begonnen we met voeren een uur 

later. We hadden de mazzel om voor het voeren eerst nog even een vracht zand voorbij zien 

varen. Daar hadden we dan ook geen last meer van. 

 

Nu de wedstrijd: 

Ik als buitenlid van HVSP grabbelde het kokertje met nummer 1 uit de zak, dus op kop, naast op 

nummer 2 Willem Verwaal. Vol goede moed werd alles uitgepakt en geïnstalleerd.  

Voer zeven en aas klaarzetten  

Om 8 uur eindelijk begin van de wedstrijd. Ik had binnen 15 minuten al 2 vissen in het net.  

 

 
 

Om 10.30 uur had ik er al 5 in het net. Willem keek en maakte het gebaar van, nog geen vis gezien 

alleen bij jou dan.  

Chris op nummer 3 ving voorn, hoofdzakelijk met de vaste hengel. 
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Verder in de wedstrijd kwam bij Willem een bonus brasem aan de haak en in het net. En maar 

wachten op een volgende bonusvis. En die kwam er ook nog. 

Ik ving over de wedstrijd op nummer 1 totaal 5300 gram goed voor de 3e plaats. Jan Nijgh ving op 

nummer 12 totaal 5470 gram goed voor de 2e plaats. En René ving op nummer 7 met de vaste 

stok 5585 gram en goed voor de 1e plaats. Voor de rest hadden ze allemaal vis op John na, die 

heeft geen vis aan de hengel gehad.  
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Ik zou zeggen voor 12 vissers een totaal van 43.745 gram met die koude wind is het voor de eerste 

wedstrijd niet verkeerd. 

Verder wil Ik nog even zeggen: Ik heb het bij jullie erg naar m`n zin en Ik hoop nog lang mee te 

mogen vissen. 

 

Groet en van Jack. 

 

 Klassering Gewicht 

Rene de Vries 1 5585 

Jan Nijgh 2 5470 

Jack Holleman 3 5300 

Kees Kerkhof 4 4865 

Aad Segboer 5 4345 

Willem Verwaal 6 4210 

Hans Snels 7 3345 

Chris van Trierum 8 2720 

Roy Witte 9 2675 

Richard Smit 10 2645 

Alwin Koks 11 2585 

John Koolhoven 12 0 
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12 APRIL 2024, ZOETWATER, KANAAL DOOR VOORNE 

Het komt maar weinig voor dat er vissers aan de waterkant zijn voordat ik er ben. 

Maar er waren nu zelfs 2 vissers: John en René. 

Waarschijnlijk wilden ze de kopstekken veiligstellen, nou dat is gelukt. 

John op 1 en Rene op 9. 

Denk nu niet volgende keer gaat Jan wel vroeger naar de waterkant…. Dacht het niet joh. 

 

Na het opbouwen van de spullen denk je: nu gaat het gebeuren, jammer.  

Wachten, wachten, wachten. 

Kees begon goed rustig met het ene visje na het andere visje met de vaste stok. 

Stoer hoor met zo' n wind dwars over de vaart dan moet je van goeden huize komen om je aasje 

rustig te presenteren. 

René was ook met de steek begonnen. 

 

De rest begon allemaal met de feeder de meeste aan de overkant of halverwege. 

 

Jack attendeerde een ieder na de loting dat de mooie winde ook niet het leefnet mocht ivm de 

gesloten tijd. 

Wat resulteerde bij mij dat ik 3 vissen naast het leefnet mocht gooien en dan hoor je na de 

wedstrijd dat Aad een grote brasem naast het net heeft gegooid, gewoon omdat hij geen zin om 

een stukje te schrijven.  

 

Dat er weinig vissers waren kwam door 2 zieken (Alwin en Jan Wink) en 2 vissers die op vakantie 

waren (Hans en Richard). De vissers die ziek waren sterkte. 

 

Kees ging maar door vissies vangen. 

Tijdens de weging viel 1 ding wel op, de brasems die gevangen zijn waren echt groot.  
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Volgend jaar weer deze locatie!       
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 Klassering Gewicht 

Kees Kerkhof 1 13520 

Willem Verwaal 2 11600 

Jan Nijgh 3 6950 

Aad Segboer 4 6780 

Jack Holleman 5 4365 

John Koolhoven 6 4080 

Chris van Trierum 7 2150 

Roy Witte 8 1980 

Rene de Vries 9 1735 
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16 APRIL 2024, ZOUTWATER, WESTHAVENKADE VLAARDINGEN  

Volgens het rooster stond vandaag de Noordpier van IJmuiden op het programma. Een hele goede 

visstek, die garant staat voor goede scharvangsten. 

Martien en ik waren de week daarvoor al wezen proefvissen en met windkracht 5 zuidwestenwind 

en regenbuien in de rug, was het toch wel lekker vissen. Mooie dikke scharren lieten zich goed 

vangen en we hadden er zin in. 

 

Op dinsdag 16 april was de wind echter gedraaid naar NWN en kwam daardoor recht uit zee.  

Met een windkracht 6/7 wordt daar de noordpier, i.v.m. gevaar, afgesloten voor publiek. 

We waren vandaag met 5 vissers, Paul, Aad, John, Martien en Wilbert.  

Paul en Aad hadden in verband met de afsluiting van de noordpier overleg met elkaar gehad en er 

werd besloten om naar het Pernisse Hoofd te gaan. Daar aangekomen bleek de wind dermate 

heftig te zijn, dat vissen onmogelijk was. Opnieuw crisisberaad en het alternatief werd gevonden 

in de Westhavenkade in Vlaardingen. Daar zou de wind net in de rug staan.  

Spullen weer in de auto en in Vlaardingen aangekomen bleek de omstandigheden beter te zijn. De 

spullen stonden nog niet op de kade of een medewerker van het havenbedrijf kwam ons 

waarschuwen dat om 10:00 uur, bij hoogwater, de kade onder water zou komen te staan. 

 

Door de storm was het water in de waterweg opgestuwd en hoger dan normaal. We mochten wel 

op de ponton van de watertaxi staan. Aad en John bleven op de kade. Paul, Martien en ik op de 

ponton. Een mooie plek. Met windkracht 6 a 7 van achter was het lekker ver ingooien. Naarmate 

de ochtend vorderde trok de wind aan, en koffers en stoelen vielen om. De vis was op vakantie en 

alleen de krabben lusten wel een pier. Het bleef stil op de top, erg stil. De enige actie die we 

hadden waren reddingsacties op de ponton. Er kwam tussen de flats op een gegeven moment een 

dermate windvlaag dat alle hengels inclusief de hengelsteunen omwaaiden. Stoelen viskisten 

lagen over de ponton. Paul had geluk, zijn veldfles rolde naar de rand en bleef daar net hangen. 

Martien had minder geluk, die had zijn steun dicht bij de rand staan, en zag zijn nagenoeg nieuwe 

hengelsteun de diepte in verdwijnen. Triest, en ook dreggen leverde geen steun op. Paul ging bij 

Aad en Hans op de kade staan. Martien nam even een pauze om daarna weer gefocust op de kade 

verder te vissen. Het water stond inmiddels tot de kaderand, maar de heren hebben toch de 

voeten drooggehouden. 

 

Aad wist een botje van 17 cm te vangen. John ving krabben maar daar bleef het ook bij. Paul ving 

nog een wijting van 27 cm en daarmee was de strijd geleverd. 

Door de combinatie van de wind, die nog verder zou gaan aantrekken en de slechte vangsten, 

werd gezamenlijk besloten om de wedstrijd eerder te staken. Om 12.30 uur was de strijd 

gestreden en dronken we nog een drankje (verzorgd door Aad) aangevuld met een toast zalm 

(verzorgd door Martien). Het werd toch nog gezellig. Hadden we nog een beetje haar op ons hoofd 

gehad, hadden we zo kunnen meedoen aan een reclame voor Andrelon shampoo, “zeewind”. 

Verder een wedstrijd om snel te vergeten.  
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Martien heeft tijdens het drankje, van de groep, nog geestelijke bijstand gekregen om het verlies 

van zijn hengelsteun te verwerken. En dat moet ook wel, want de volgende wedstrijd staat al op 

het programma; 23 mei strand van Kijkduin. 

 

Wilbert van Biezen 

 

 Klassering Lengte in cm 

Paul van Oijen 1 27 

Aad Segboer 2 17 

John Koolhoven 3 0 

Martien Olsthoorn 3 0 

Wilbert van Biezen 3 0 
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8 MEI 2024, ZOETWATER, VLAARDINGERVAART 

De hele week zag de weersvoorspelling er goed uit, windje NO 2-3 zonnig en 16 graden. 

 

Nou dat viel vies tegen, de hele dag bewolking en regelmatig motregen en de temperatuur bleef 

ook achter bij de verwachtingen, 

 

Ik had stek 5 geloot (nou ja dat heeft de zoon van Jan Nijgh gedaan) omdat in overleg met het 

bestuur hiervoor is gekozen in verband met het voorkomen van eventuele herrie in de zeer vroege 

ochtend voor de bewoners.  

Dit was een prima oplossing. 

 

Op mijn stek aan de overkant zat 10 meter naar rechts een opening naar een sloot, op zich is dat 

een fijne bijkomstigheid, want vis die de sloot uitkomt gaat dan links of rechtsaf langs de 

oeverzijde op zoek naar voedsel, en laat ik nou daar precies mijn voerplek hebben gemaakt, niet in 

de doorgang maar recht vooruit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINCA TINCA 

 

Om half acht was ik gesetteld en klaar voor de dag. Visplek bepaald en afgespeurd naar een 

schone plek, en gevonden op een paar meter van de overkant. 

 

10 minuten aanvoeren met voerkorf en feedervoer zonder aas erin. 

 

Om 08.40 uur gingen we los en de hengel met de method-feeder te water gelaten, 

Na een uurtje kwam de aanbeet loeihard binnen, en werd de hengel kromgetrokken, het bleek 

een goeie vangst te worden want de slip moest ook z’n werk doen. 

 

De 1e zeelt was binnen, en dat bleek niet de enige van de dag te worden. Om half twaalf stond de 

teller op 7 vissen en allemaal zeelt. Dan mag je wel spreken van een unicum, 

 

 

 



 Blz. 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door onoplettendheid, ik was aan het bellen, zag ik een klein sloepje te laat, ik stak de hengel zo 

diep mogelijk in het water, maar helaas alles eraf.  

Snel de andere hengel met voerkorf geplaatst met toch andere aasaanbieding maar helaas, de 

zeelt was verdwenen. 

 

Nog wel 2 brasems gevangen erbij gevangen dus ik ben best tevreden met zo’n visdag. 

 

Na het meten bleek er een verschil van 125 gram tussen de eerste en de derde plek, dat is iets wat 

wij niet veel meemaken in de club. 

 

Jan Nijgh had weer zoals altijd alles top geregeld, van het uitzetten stekken, de versnapering op 

het laatst en de uitslagen per persoon. 

 

Dank Jan. 
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Op naar de volgende (koppel)wedstrijd bij Landsmeer op zaterdag de 18e mei. 

 

Groet Jan Wink. 

 

 Klassering Gewicht 

Kees Kerkhof 1 15450 

Chris van Trierum 2 15400 

Jan Wink 3 15325 

Roy Witte 4 11150 

Aad Segboer 5 10750 

Alwin Koks 6 10175 

Jack Holleman 7 6900 

Hans Snels 8 6550 

René de Vries 9 4550 

Bart Markslag 10 4400 

Willem Verwaal 11 3200 

John Koolhoven 12 3150 

Jan Nijgh 13 2975 
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 Blz. 30 
 

 

 

 

 



 Blz. 31 
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18 MEI 2024, ZOETWATER, KOPPELWEDSTRIJD NH-KANAAL LANDSMEER 

De jaarlijkse koppelwedstrijd was dit jaar erg in trek, er waren in totaal 8 koppels in geschreven. 

Misschien wel doordat het water, het Noord-Hollands kanaal, altijd een gewild water is en bijna 

altijd goed is voor een aardig netje vis.  

Jan had weer zijn best gedaan om 8 mooie plekken uit te zetten, helaas was plek nummer 8 geen 

gemaaid kantje dus moest degene die daar kwam te zitten, knippen.  

Om half 7 werd er geloot Alwin en Bart op nummer 1 en ja hoor ik zat op 8 en dus dat werd 

knippen geblazen.  

Nadat iedereen al hun spullen klaar had ging om half 8 het fluitje dat er gevoerd mocht worden. 

Wij zelf kozen voor twee afstanden, Jan een vismaatje van de Grondeling uit Delft, ging naar het 

midden en ik ging strak naar de overkant.  

 

 
 

Ik begon heel goed met 4 mooie brasems in het eerste uur maar mijn maat Jan was nog op zoek 

naar een visje en had nog geen beet gezien.  

Met een schuin oog de buren een beetje in gaten houden, dat waren Roy en Richard, die ook zeer 

regelmatig een vis schepten.  

 

Alwin kwam langs met cake die door Jannie was gebakken die heerlijk smaakte, bedankt daarvoor.  

Dat was ook gelijk een reden om even te informeren hoe de vangsten waren en er werd vis 

gevangen door iedereen, dat was een goed teken.  
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Bij mij viel het helemaal stil maar mijn maatje Jan ving twee platjes terwijl naast ons het koppel  

R & R met regelmaat een vis schepte. Richard had het te pakken en was al bezig met zijn tweede 

net, terwijl Roy heel erg zijn best moest doen voor een visje. 

 

Dus toch maar even aan Richard gevraagd hoe, want wij zagen geen beet meer.  

Na een paar aanpassingen ging ik het laatste anderhalf uur er vol voor, deze tips leverde mij toch 

nog 8 mooie platten op.  
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 Blz. 36 
 

Na een mooie dag heerlijk weer met een zonnetje ging om 15.00 uur de fluit einde van de 

wedstrijd, een uurtje later dan normaal. 

Het blijft altijd moeilijk om in te schatten hoeveel vis er in je net zit. Sommige mensen die dachten 

dat er meer kilo’s in het net zou zitten dan wat de weegschaal aangeeft maar ja de weegschaal 

liegt niet.  

 

Nadat Alwin en Bart de vangsten hadden gewogen, kregen we tijdens een drankje de uitslag van 

Jan te horen. De plekken werden een beetje door elkaar gehaald maar Roy en Richard zijn eerste 

geworden, Alwin en Bart tweede en Jan en ik op de derde plek.  

Alles bij elkaar een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar dus ik zeg: Volgend jaar weer 

doen. 

 

Kees Kerkhof  

 

 Klassering Gewicht 

Roy en Richard  1 29175 

Alwin en Bart 2 21850 

Jan en Kees 3 16175 

Willem en John 4 11225 

Jan en Frits 5 10250 

Chris en Arie  6 10000 

Jack en Adrie 7 8025 

Jan Wink en Hans 8 1650 
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23 MEI 2024, ZOUTWATER, NOORDPIER IJMUIDEN 

Nadat de wedstrijd vanaf de pier op 16 april in verband met storm was afgelast, is besloten deze in 

mei in plaats van de wedstrijd aan Kijkduin alsnog te vissen. Vorig jaar waren wij al op de pier 

wezen vissen en werd er redelijk goed gevangen. Maar de pier is +/- 2 km lang en met al je spullen 

naar de visstekken voorbij de bocht te lopen was het zelfde als een commandotraining.  

Om dit deze keer te voorkomen had Aad een fietsenrek op de kop getikt. Dus de avond voor de 

wedstrijd het fietsenrek en de fietsen geplaatst. De volgende morgen om 5 uur met mijn spullen 

naar Aad en… wat nog nooit gebeurd is, hij sliep nog. Na een hele hoop herrie was Aad wakker.  

Wij waren uiteindelijk nog op tijd bij de pier. 

 

John en Paul waren er al en Martin en Wilbert kwamen iets later.  

John, Paul, Aad en ik zijn met volgeladen fietsen richting de stekken gefietst maar met windkracht 

4 was dit ook nog wel een dingetje.  

Maar het was de moeite waard. Iedereen had wel een beetje vis en John was de winnaar met 776 

cm vis 

 

 
 

Tijdens de wedstrijd kregen we nog bezoek van een zeehond. De zeehond in kwestie was 

schijnbaar moe, en kwam tot 1 meter onder de hengel van Wilbert hengel om daar lekker te 

rusten. 
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Al met al hadden we redelijk mooi en droog weer, redelijk veel vis gevangen en de terugtocht op 

de fiets met wind in de rug ging heel goed.  

Na de parkeerplaats nog een versnapering en wat hartigs te hebben gehad, en zeer moe maar wel 

voldaan naar huis gegaan. 

 

Hans van Vliet 

 

 Klassering Lengte in cm 

John Koolhoven  1 776 

Aad Segboer 2 758 

Hans van Vliet 3 700 

Paul van Oijen 4 264 

Wilbert van Biezen 5 290 

Martien Olsthoorn 6 117 

 

  



 Blz. 39 
 

18 JUNI 2024, ZOETWATER, NOORDHOLLANDS KANAAL JISPERSLUIS  

Halverwege het jaar, half juni is een van de mooiste tijden om te vissen in het Noord Holland 

Kanaal. 

We visser er regelmatig omdat onze leden het een fantastisch water vinden. 

Er zijn verschillende stukken van het kanaal en de ene keer wordt er meer gevangen dan de 

andere keer. 

Over het algemeen weet bijna iedereen wel een visje te vangen.  

Maar hoe win je een wedstrijd op dit water. Dat is de grote vraag. 

Winnen is natuurlijk niet het belangrijkste. Een dagje met onze club op pad is altijd al leuk. 

Maar toch, als je dan gaat, dan voor goud      . 

 

Het kanaal is geen moeilijk water, maar de omstandigheden kunnen flink verfschillen. Soms staat 

het water stil en andere keren stroomt het als een dolle. Uiteraard vraagt dat om aanpassing van 

de manier van vissen. 

 

Kom je daar ’s-Morgens aan komt altijd weer de vraag op: ”Wat is wijsheid?” Met de feeder 

richting overkant of 2/3 van het kanaal levert vaak de winnaar op. Maar met de vaste stok op dit 

water is ook weer prachtig. 

Keuzes, keuzes, keuzes. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat bij wedstrijdvissen, waar het uiteindelijk gaat om de punten, een paar 

dingen van belang zijn. Welke plek (op kop of in het midden), welke vismethode (vaste hengel of 

feeder) en welke voerstrategie pas je toe. Tegenwoordig hebben we daarnaast ook nog de 

aaskeuzes, maden, casters, mais wormen, boilies, pellets etc. etc. 

Kortom een hoop variabelen. Ik ben ervan overtuigd dat de gelote plek van belang is, maar dat 

daarnaast de andere keuzes zwaarder tellen.  

 

Ik heb altijd alle materialen bij me. Als ik ga verhuizen ben ik sneller klaar met inpakken, maar ja, 

alles voor de sport. 

 

Deze keer ging ik voor de feeder. Best veel wind en een flinke stroming. Maar de feeder levert 

altijd goed vis op. 

 

Nou, bij mij deze keer dus niet. Ik heb ruim 2,5 uur met de feeder gezeten en een paar kleine visjes 

gevangen. Terwijl de tamtam mij leerde dat anderen met de feeder de vis flink aan de gang 

hadden.  

 

Dan toch maar de vaste stok uitpakken??? Blijft toch altijd mooi, en als je met de feeder toch niet 

al te veel vangt een mooie uitdaging. Het viel met de wind en de stroming niet echt mee. Ook had 

ik natuurlijk niet echt zwaar gevoerd op de vaste stok lengte. Dus zou het wel lukken? 
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Langzaam maar zeker kwam de beet op gang en wist ik een aantal mooie vissen te vangen 

afgewisseld met wat kleine blieken. Uiteindelijk bleek dit aan het einde goed voor een derde 

plaats. Met terugwerkende kracht weet ik nu dat deze klassering niet de enige keer dit seizoen zou 

zijn. 

 

Maar wat nou als ik aan het begin gelijk voor de stok gekozen had? Uiteindelijk had ik toch bijna 

een halve wedstrijd voor Piet Snot gezeten met de feeder. We zullen het nooit weten… 

Maar de competitie is nog lang niet afgelopen. Kansen te over! 

 

Vissen blijft prachtig, zeker in deze club! 

 

Roy Witte 

 

 Klassering Gewicht 

Richard Smit 1 14725 

Jack Holleman 2 12525 

Roy Witte 3 11750 

Kees Kerkhof 4 8625 

Jan Nijgh 5 6500 

Aad Segboer 6 5800 

Alwin Koks 7 4625 

Willem Verwaal 8 3950 

John Koolhoven 9 3800 

Hans Snels  10 2425 
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16 JULI 2024, ZOUTWATER, PERNISSE HOOFD 

Een mooie dag om te zeevissen. Winderig, bewolkt, met een bui die ieder moment kan vallen.  

Ja, daar gaan de harten van zoutwatervissers sneller van kloppen. Bij het Pernisse Hoofd sta je op 

een graskant, een meter of 5 boven de waterspiegel.  

We hadden geluk, wind in de rug en dat staat garant voor verre worpen. In totaal hadden om 6:30 

uur, 7 vissers zich gemeld en die waren allen van plan om de meeste cm te vangen.  

Hans, Aad, Martien, Jilles, John, Paul en ik hadden er zin in. Aad had voor het laatst de groene 

kaarten ingevuld en droeg deze verantwoordelijkheid met een lach en een traan over aan Wilbert.  

 

Op naar de waterkant. Nadat we de loodjes om 7:00 uur richting Nieuw Maas hadden gegooid 

bleek, dat om de 50 meter, net onderaan de basaltblokken, een aantal drijvers dreven. Dit langs 

de gehele kant over een lengte van wel 200 meter. “Staandwant-visserij” dachten we, voorzichtig 

dus met inhalen.  

 

 
 

De hengeltoppen bleven akelig stil het eerste uur. Toen kwam de plaatselijke beroepsvisser zijn 

netten ophalen. Netjes vroeg hij iedere keer bij een drijver aangekomen om onze hengels in te 

halen. De netten bleken echter niet onder de kant te staan, maar vanaf de kant, 200 m de 

Waterweg in te lopen. Een wonder dus dat we nog niet hadden vastgezeten. De ene na de andere 
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zeebaars en snoekbaars verdween in zijn koelbox. Vissen van een formaat, waar je gelijk kampioen 

mee wordt.  

Paul ving toch nog een paar botjes, en ook nog een hele mooie paling van 67 cm (mogelijk de 

kampioensvis van het seizoen). Na het vertrek van de beroepsvisser kwam er eindelijk wat leven 

op de top, en iedereen wist toch nog wel een botje of tongetje te vangen. Een relaxte ochtend met 

genoeg tijd om een beetje bij te beppen. Ja, want dat kunnen we wel.  

 

Totaal gevist van 7:00 uur tot 13:00 uur. Toen hield het mooie weer op en kwam het met bakken 

naar beneden. Schuilend onder de paraplu’s besloten we gezamenlijk om snel op te breken. 

Het zou namelijk 20 minuten droog zijn tot het volgende waterballet naar beneden zou vallen. 

Dat 20 minuten in de Rijnmond, korte minuten zijn, bleek wel dat net voor de auto’s de kraan 

weer openging. Hilariteit alom en na het inleveren van de vangstkaarten, nog een gezellig drankje 

onder de paraplu bij Aad en achterklep van Wilbert zijn auto. Aad en Hans hadden weer voor de 

drank, blokjes kaas en gerookte makreel gezorgd.  

Niet verkeerd, twee lekkerbekken in de visgroep.  

 

 
 

Het werd gezellig en toen de nieuwe wedstrijdleider de telling bekend maakte werd het eindelijk 

stil. 
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Paul was vandaag duidelijk de beste visser. Proficiat. Tevens staat hij na het vangen van de paling 

van 67 cm gelijk bovenaan, met de grootste vis in 2024.  

Maar we hebben nog een aantal wedstrijden te gaan. Dus wie weet. 

Wilbert mag voor de 3e keer, voor “De Opsteker” een stukje schrijven en is al bijna net zo 

bedreven hierin als Simon Carmiggelt. 

Aad in ieder geval heel erg bedankt voor de organisatie de afgelopen jaren. 

 

Wilbert van Biezen 

 

 Klassering Lengte in cm 

Paul van Oijen 1 206 

John Koolhoven 2 137 

Wilbert van Biezen 3 101 

Aad Segboer 4 77 

Martien Oltsthoorn 5 72 

Jilles van Koutrik 6 43 

Hans van Vliet 7 20 
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26 JULI 2024, ZOETWATER, AMSTELDRECHT 

Zoals eerder in deze opsteker vermeld was ik dit jaar één van de bofferds die een aantal keren een 

derde plaats wist te scoren. Dan weet je gelijk ook, ik ben de schrijver van het stukje over de 

wedstrijd. 

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Deze wedstrijd was het ook weer zover. 

 

Weer een wedstrijd op de Amstel Drecht. Altijd een mooi water waar de kans op heeeele grote 

brasems reëel is. 

Natuurlijk weer mijn al oude dilemma: vaste stok of feeder. Ik ben echt gewoon slecht in kiezen. 

Vanwege het feit dat ik op een plek zat waar niet veel ruimte achter mij was en de vaste stok 

moeilijk kon worden afgestoken, gekozen voor de feeder. 

 

Ik moet hierbij nog vertellen dat we als bestuur lange tijd getwijfeld hebben of we deze wedstrijd 

wel door zouden laten gaan op dit water. Via via waren we er namelijk achter gekomen dat er 

grootscheepse baggerwerkzaamheden plaats zouden vinden. Visserij is dan natuurlijk drama. 

Maar het goede nieuws was dat op wedstrijddatum de werkzaamheden voorbij zouden zijn. 

Inmiddels waren er daarna al weer een aantal wedstrijden geweest met mooie vangsten. 

Dus wat kon ons gebeuren…. 

 

Nou, dit dus…. 

 
We waren nog maar net begonnen of een baggerboot kwam aanvaren. 

Bleek dat na het grootscheepse (letterlijk) project er nog een aantal plekken waren, waar nog “een 

bultje” lag…. Hierdoor moest er nog “een beetje” gebaggerd worden. 
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Natuurlijk was dat precies waar we het parcours hadden uitgezet. ###@@###%% Inderdaad. 

 

Wat moet ik hier verder over schrijven. De een had er meer last van dan de andere, maar bij 

iedereen heeft de baggerboot even lekker voor de deur geparkeerd. Het water werd zo bruin als 

bruine bonensoep en de vangsten vielen dan ook erg tegen. 

 

Een aantal mensen die gepositioneerd waren op de plek waar de baggerboot startte, besloot, in 

overleg met wedstrijdleider Jan Nijgh, een stukje te verkassen. Dat heeft volgens mij niet veel 

geholpen. Maar, het was het proberen waard. Echter de boot ding steeds een stukje verder liggen 

en iedereen had er uiteindelijk flink last van. 

 

De eerlijkheid gebiedt mij te vermelden dat ik mijn eerste vis, een bliek, pas ving toen de 

baggerboot precies bij mij “voor de deur” aan het werk ging…. Hoe bestaat het. 

Toen de boot uiteindelijk een stuk verderop aan de slag ging wist ik toch nog een paar visjes te 

vangen die me een derde plaats opleverde. 

Jammer voor wat een mooie visdag had kunnen zijn, want ondanks een derde plaats zit je je een 

groot deel van de dag te verbijten. Uiteindelijk was het gewoon een baggerwedstrijd…. 

 

Roy Witte 

 

 Klassering Gewicht 

Willem Verwaal 1 6900 

Jan Wink 2 4925 

Roy Witte 3 3675 

Bart Markslag 4 3575 

Jack Holleman 5 3300 

Kees Kerkhof 6 3175 

Hans Snels 7 2825 

Chris van Trierum 8 2725 

Aad Segboer 9 2675 

Alwin Koks 10 2375 

Richard Smit 11 2075 

René de Vries  12 0 

John Koolhoven 13 0 

Jan Nijgh 14 0 
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21 AUGUSTUS 2024, ZOETWATER, RINGVAART LIJNDEN 

Op woensdag 21 augustus 2024, stond de wedstrijd in de Ringvaart bij Lijnden gepland. 

 

Ik was op tijd vertrokken en ik kwam 1 kwartier te vroeg op de locatie aan de Ringvaart bij 

Burgerveen aan. Ik was de eerste en na later bleek dat ik natuurlijk op de verkeerde locatie stond. 

 

Een belletje naar John die mij de goede locatie stuurde en na 22 minuten was ik op de goede stek. 

 

Er was al voor mij geloot en had stek 11 geloot. Vlak bij de brug, daar waar de vangrail de grond in 

ging. Daarover later meer. 

 

Er was heel snel activiteit op mijn voerplaats halverwege de vaart. Na een paar uur vissen ook de 

inwendige mens maar gevoed. Dus brood en dergelijke uit de auto gehaald. 

 

Natuurlijk staat als je bezig bent met andere zaken dan vissen, de hengel helemaal krom van een 

mooie aanbeet. Dus snel geprobeerd om de hengel te pakken.  

Fout!!!! Ik struikelde over de vangrail die deels in de grond lag. 

 

Het gevolg was dat mijn arm op een paar plaatsen ontveld was en er een enorme bloeduitstorting 

op mijn bil ontstond. Bij het eindsignaal van Jan stond de teller bij mij op 24 vissen. 

 

Bij de weging bleek dat Roy een prachtig gewicht bij elkaar had gevist.  

Namelijk 26,7 kg. Hij zat op plaats 1 en ving de meeste vis op dode maden en een caster. 

 

John had eveneens een prima dag. Hij zat op plaats 2 en ving een gewicht van 21,2 kg. John had de 

ballen en info van de onbetwiste "Balletjeskoning ", Willem dus. 

 

Ik ving alles aan maden en wormen. Best een groot verschil van aasaanbieding en vangst. De mijne 

bedroeg 13,8 kg. 

 

Er is door iedereen vis gevangen. Jan Wink kwam op ruime achterstand bij mijn gewicht, te weten 

13,475 kg. 

 

Toch ook de balletjes koning even vermelden. Hij had vermoedelijk de juiste ballen aan John 

gegeven. Hij werd 10de met 2,475 kg. 

 

Al met al een leuke visdag. 

 

Een zeer vriendelijke en sportieve groet, Aad. 
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 Klassering Gewicht 

Roy Witte  1 26700 

John Koolhoven 2 21200 

Aad Segboer 3 13800 

Jan Wink 4 13475 

Jan Nijgh 5 12775 

Hans Snels 6 9225 

Kees Kerkhof 7 6075 

Jack Holleman 8 3300 

Chris van Trierum 9 2625 

Willem Verwaal 10 2475 

Bart Markslag 11 1725 

Rene de Vries 12 1250 
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10 SEPTEMBER 2024, ZOETWATER, MOOIE NEL 

En weer een verslag van mijn hand. Weer een derde plaats dus. Maar goed, weer een dagje lekker 

vissen. 

 

Op de site van HPSV-vissen.nl heeft Alwin Koks dit water mooi beschreven. Waarom zou ik dat 

proberen over te doen? 

Dat wat wij kennen als de Mooie Nel is vanaf de plaats waar wij vissen eigenlijk het Spaarne 

(officieel zelfs het Noorder Buiten Spaarne). Het Spaarne is het stuk water ten Oosten van Haarlem 

alwaar het Zijkanaal B en C tezamen komen. Na de Schutsluis in Spaarndam splitsen deze twee 

wateren zich in het Spaarne en de Mooie Nel. Deze laatste komt vervolgens via de Binnen Liede en 

de Buiten Liede in de Ringvaart van de Haarlemmermeer uit.  

De Noorder Buiten Spaarne komt via de grachten van Haarlem uiteindelijk in de Leidsetrekvaart of 

via het Binnen Spaarne naar het Zuider Buiten Spaarne uiteindelijk ook in de Ringvaart.  

Aan de Noordzijde tussen Spaarndam en Haarlem Oost ligt een heerlijk rustig stuk water. Vooral in 

het voorjaar trekt de vis massaal naar de ondiepe stukken. De vaargeul in dit water ligt aan de 

Oostkant van Haarlem op zo een 25 meter uit de kant, oplopend tot boven de 60 meter richting 

Spaarndam. Misschien wel een van de mooiste stekken die een wedstrijdvisser zich kan toewensen 

met de wind meestal in de rug, West, Noord-West, Noord allemaal probleemloos. 

 

Zo, dan weet je dat ook weer!!       

Het was koud, regende af en toe en er stond een flink windje. Echt visweer zeggen veel mensen. 

Nou, ik heb liever droog, zonnig en weinig wind. Maar daar hebben we, eigenlijk maar gelukkig, 

geen invloed op. 
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Wat mij betreft is de hengelkeuze op dit water een keer niet moeilijk. Feederen.  

Er wordt ook met de vaste stok wel vis gevangen, maar voor mij is dit echt een feederwater. 

 

Ik zat een beetje in het midden van het parcours waar de vaargeul toch 

gauw meer dan 50 meter vanaf de kant ligt. Best een stukje gooien en 

met de zijwind lastig om de korf echt goed op dezelfde plek te krijgen. 

Een 60 grams window-feeder deed echter zijn werk naar behoren.  

Een tweede stek had ik gemaakt op een meter of 25 zodat je af en toe 

ook wat dichterbij je geluk kon beproeven. 

Op de lange lijn had ik af en toe wel beet en ving daar wel een paar kleine 

brasems. Op die afstand heb ik flink wat onderlijnen en haken verspeeld 

zonder er een grote vis aan te hebben.  

 

Ik vermoed dat dit veroorzaakt werd door de daar altijd aanwezige wolhandkrabben.  

Natuurlijk hebben verschillende van ons, waaronder ik, die ook gevangen.  

Ook de mosselen zullen hier voor een deel debet aan zijn geweest. 

Hieronder een mooi plaatsje vaneen wolhandkrab en een trosje mosselen die door Bart gevangen 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een tijdje ook maar op de korte lijn geprobeerd. Daar was echt elke ingooi raak. Dit waren 

vooral voorns en niet zo heel groot. Maar je blijft wel lekker warm bij vaak ingooien… 

 

Zoals bijna altijd op dit water wordt er op de hoge nummers het meeste gevangen. Ook daar 

kwam dit keer de winnaar vandaan. Het grote verschil is dat de vaargeul daar veel dichter bij ligt. 

Bij deze wind was dat natuurlijk een voordeel bij secuur inwerpen. Je kan dan wel een goede plek 

loten, maar het is niet altijd gezegd dat je dan ook hoog eindigt. Je moet het maar waar zien te 
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maken. Maar dat doet natuurlijk niets af aan de prestaties van Willem en John, twee goede vissers 

die de druk van favoriet goed aan konden en mooie vis hebben gevangen. Daar waar Willem vorig 

jaar op nagenoeg dezelfde plek een heel hoog gewicht bij elkaar ving was het nu John die flink 

uitpakte met meer dan 20 kg!! Mooi man!! 

 

 

 

 

 

Traditiegetrouw werd aan het einde van de wedstrijd nog 

een gezamenlijk drankje gedaan. 

Dat was deze keer van zeer korte duur 

 

De regen kwam werkelijk met bakken uit de lucht. 

 

Toch is iedereen gelukkig gebleven om de uitslag aan te 

horen. 

 

Daarna was het weer eens aansluiten in de file richt huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 Klassering Gewicht 

John Koolhoven 1 21150 

Willem Verwaal 2 12275 

Roy Witte 3 8075 

Jack Holleman 4 7025 

Chris van Trierum 5 6125 

Kees Kerkhof 6 6000 

Aad Segboer 7 5375 

Hans Snels 8 5150 

Bart Markslag 9 3850 

Jan Nijgh 10 3625 

Jan Wink 11 0 
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13 SEPTEMBER 2024, ZOUTWATER, HOEK VAN HOLLAND 

Hoek van Holland, vrijdag de 13e. 

Er gaan verhalen over deze datum. De een gelooft ze, de ander niet. 

Als je ’s-nachts om 5 uur opstaat en op het weerstation in de woonkamer ziet dat de temperatuur 

voor het eerst dit jaar in de enkele cijfers staat (9 graden Celsius). En vervolgens je telefoon 

raadpleegt en op alle weerapps een dikke blauwe streep ziet die tot ver in de middag doorloopt, 

dan zou je beter moeten weten en onder je (nog warme) dekbed moeten terug kruipen. 

Maar ja, je bent niet van suiker en je hebt afgesproken met je clubleden.  

Wilbert en Martien hadden ook de wekker gezet maar die gingen vandaag richting Noorwegen 

voor een korte vistrip. We zouden dus met vijf man op het strand van Hoek van Holland de 

hengels kruisen. 

Aad, Hans, Paul, Jilles en ik zouden elkaar ontmoeten op de grote parkeerplaats achter het 

vakantiepark. Het weer zag er, ondanks de voorspelling, redelijk uit. We zaten volgens de app al 

een flink stuk in de blauwe streep en het was nog steeds droog.  

Nu zitten ze er wel eens vaker naast dus ik kreeg weer goede hoop. 

 

Gekleed in mijn beroemde lieslaarzen en een jas van de Nederlandse infanterie kon mij niet veel 

gebeuren dus begonnen we het materiaal het duin over te slepen.  

Eenmaal uitgepakt en opgetuigd begon de zon zelfs te schijnen. Boven zee zag het er wel dreigend 

uit. Maar dat was boven zee en wij stonden op het strand.  
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Na de pieren in de branding te hebben geworpen en de hengels in de steunen te hebben gezet 

waren wij er klaar voor. Eenmaal zag ik Aad opspringen vanuit zijn vouwstoel om zijn hengel te 

grijpen die doorboog nadat vermoedelijk een zeebaars er met zijn aas vandoor ging. De vis had 

echter gelost en Aad bleef verdrietig achter. 

Verder gebeurde er helemaal niets. Bij niemand. Om half negen begon het te druppelen en twee 

minuten later barstte de hemel open. Er volgde een wolkbreuk die een dik half uur duurde. Met de 

rug naar de wind bleef ik stug naar mijn top staren want, zoals ik eerder meldde: “We zijn niet van 

suiker”. 

Ik merkte echter dat de naden van mijn jas niet waren gestikt op een manier die weerstand gaf 

aan deze hoeveelheid water. Langzaam maar zeker voelde ik elke katoenen vezel die ik droeg 

onder mijn jas, volzuigen met water. Alleen mijn lieslaarzen hielden het vol. Toen de bui voorbij 

was voelde ik dat alles vanaf mijn knieholtes naar beneden droog was. De rest, tot en met mijn 

string, was drijfzeikwaternat. 

 

Aangezien ik niet voornemens was tot 14.00 uur met een strakke noordenwind te blijven staan 

besloot ik op te geven. Het enige waar suiker niet tegen kan is water. Dus misschien ben ik toch 

van suiker. 

Ik was echter niet alleen in mijn beslissing. Als er nu al door iedereen een paar vissen waren 

gevangen was het wat anders. Met algemene stemmen brachten we de spullen weer over het 

duin. 

Daar wachtte nog een verrassing. Voorzitter Kees had besloten te komen kijken hoe onze strijd 

verliep. Dat was dus voor niets. Maar hij had onderweg de bui al zien hangen en begreep de 

beslissing. Hij had nog een zak gevulde koeken bij zich en dat, samen met de blokjes oude kaas van 

Hans en de toast met forel van Aad, smaakte best in combinatie met een biertje. Dat het pas 10.00 

uur was maakt voor een bikkel niet uit. 
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Eenmaal terug in Rotterdam zag ik tijdens het 

uitladen van mijn natte zooi dat mijn lief mij 

toezwaaide vanaf een zonnig balkon. Volgens haar 

was het al de hele ochtend zonnig en was er geen 

druppel regen gevallen.  

 

Klopt het blijkbaar toch, dat van vrijdag de 

dertiende. 

 

 

 

 

 

 

 

Groet, John Koolhoven. 
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1 OKTOBER 2024, ZOUTWATER, PERNISSE HOOFD 

Na de vroegtijdige beëindiging van de 6e wedstrijd zout op 13 september in Hoek van Holland 

hadden zeven fanatieke vissers zich bij Wilbert opgegeven om vandaag opnieuw een gooi te doen 

naar het kampioenschap vissen 2024. Het was de bedoeling om deze 7e wedstrijd te vissen op het 

strand van Kijkduin maar helaas, het liep anders.  

Gezien de slechte weersvooruitzichten met windkracht 5-7 met heel veel regen en wind werd door 

Wilbert in overleg met de deelnemers besloten om de wedstrijd in Kijkduin te verplaatsen naar 

het Pernisse Hoofd.  

Dit bleek de beste optie te zijn. De wind kwam uit Zuidwest, dus ideaal om ver te gooien. Alleen de 

weersvooruitzichten met veel regen zou spelbreker kunnen worden. Jammer dat van de zeven 

deelnemers uiteindelijk maar twee "diehards", te weten Wilbert en ondergetekende, ondanks de 

slechte vooruitzichten, de pieren en zagers in het water van het Pernisse Hoofd hebben geworpen. 

Aad moest afhaken in verband met een ontstoken been, Hans kon ook niet mee in verband met 

rugklachten. John meldde zich ook af omdat hij stront verkouden was en leegliep van de diarree 

terwijl Martien zich ook afmeldde omdat ook hij door zijn rug was gegaan en Alwin meldde zich 

een uur voor aanvang van de wedstrijd af omdat hij het niet zag zitten omdat hij het weer te slecht 

vond.  

 

Maar Wilbert en ik lieten ons niet kisten. Zo fanatiek als wij zijn besloten wij om het slechte weer 

te trotseren. De eerste pieren en zagers zonken om 08.00 uur naar de bodem van het Pernisse 

Hoofd. Het was nagenoeg windstil en de eerste paar uur was het zelfs droog met af en toe een 

klein miezertje regen.  

Soms zelfs met een heel klein flauw zonnetje. Het blijkt maar weer dat ook de weergoden er wel 

eens naast zitten. Ik ving al gauw twee botjes en Wilbert wist er uiteindelijk drie op de kant te 
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slepen. We hadden op meer vis gehoopt maar we hebben toch, ondanks dat het van 11.00 uur tot 

13.00 uur stevig regende, een leuke dag gehad.  

Van een echte HPSV-wedstrijd was natuurlijk geen sprake nu veel deelnemers waren afgehaakt 

maar wel begrijpelijk als je een ontstoken been hebt, rugklachten, verkouden bent en diarree.  

De onderlinge visstrijd tussen Wilbert en mij ging zoals gewoonlijk gewoon door.  

De nummers 1 en 2 waren vooraf al bekend maar de volgorde werd om 13.00 uur uiteindelijk 

definitief bepaald. De "gouden punten" zijn binnen.  

Omdat er nog meer regen op komst was en in de verte donkere regenwolken zichtbaar waren en 

omdat daarbij de vissen het lieten afweten werd om 13.00 uur besloten de wedstrijd vroegtijdig in 

te beëindigen.  

Jammer voor de competitie dat we maar met z'n tweeën waren. Wilbert werd eerste met 3 vissen 

en ik, tevens schrijver van dit stukje proza, tweede met twee botjes.  

Niet veel maar het was toch een leuke visdag. De volgende (inhaal)wedstrijd staat gepland voor 

dinsdag 26 november. Dit betreft dan de afgelaste wedstrijd van 13 september. 

 

Met vriendelijke visgroet, 

 

Paul van Oijen. 

 

 Klassering Lengte in cm 
Wilbert van Biezen 1 93 

Paul van Oijen 2 35 
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9 OKTOBER 2024, ZOETWATER, MOLENPLAS CRUQUIUS 

Vandaag 9 oktober 2024 was de keuze de molenplas. Prachtig mooi water.  

Voor de start van de wedstrijd klopte volgens mij alles.  

Ruimte voor de spullen, auto achter je en alle ruimte voor het afsteken van de hengel. 

 

Ik was deze keer ruim op tijd. Ik wist de weg van vroeger en er werd hier veel gevist en veel 

gevangen, en ja, ook met een wedstrijd. 

Om 6.45 u was ieder aanwezig die zich had opgegeven en om 6.50u was de loting en kon ieder in 

zak graaien naar z’n (geluks)plek. 

 

 
 

De afspraak was 7.50 uur zwaar voeren en om 8.00 uur starten met de wedstrijd. 

Ik ving al snel op plek 2 naast Kees een visje met de feeder op 37 meter zoals in de wandelgangen 

werd verteld. Ook had ik die ene brasem die er rondzwom. En hij had gewicht! 

 

Verder met de dobber nog wat voorns en wat baarsjes. Naast me ving Kees ook voorns, er zaten 

mooie voorns bij. Hij ving ze groter van formaat. 

Het weer was prima, na wat ze hadden opgegeven, wind, regen, het bleef gelukkig ons bespaard. 

We konden lekker vissen. 
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Ik had de pech vanwege plek 2, dat betekent: wegen samen met plek nummer 1.  

Ook had ik het geluk dat ik 3e werd met de vangst en dat betekent: De pen hanteren voor een 

verslag. Bij deze. 

 

Het was weer gezellig vandaag, een hele leuke groep en mannen, Ik voel me echt thuis, alsof Ik al 

jaren bij jullie de wedstrijden mee vist. Sjappoo. 

 

Groeten van Jack  

 

 Klassering Gewicht 

Kees Kerkhof 1 5200 

Richard Smit 2 5075 

Jack Holleman 3 4600 

Roy Witte 4 4425 

Hans Snels 5 4175 

Aad Segboer 6 3975 

Jan Wink 7 3775 

Alwin Koks 8 3450 

Willem Verwaal 9 3300 

Rene de Vries 10 2875 

John Koolhoven 11 2575 
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15 NOVEMBER 2024, ZOUTWATER, BOOTWEDSTRIJD 

15 november 2024, Dag bootvissen met de Zwerver 3 op de Oosterschelde 

Ook dit jaar stond een dag bootvissen in het zoutwater visprogramma. Deze dag geldt niet mee 

voor de zoutcompetitie, maar is gewoon een relaxte dag vissen, ook voor kennissen of andere 

HPSV leden. Paul was begonnen met het regelen, maar staakte de organisatie i.v.m. zijn operatie. 

Ik nam het over, en de inschrijvingen verliepen wat minder dan voorgaande jaren. Uiteindelijk 

voor de visdag totaal 11 enthousiaste zeevissers op de lijst. Een korte zoektocht naar de 

gereserveerde 2 bussen volgde nog op de valreep. Maar na heel wat bellen stonden ze de 14e 

klaar. Op de dag zelf, was het om 6:15 uur t/m 6:30 verzamelen en dan richting Tholen. Alleen 

Jilles was niet komen opdagen. Dan maar bellen, en uiteindelijk had Aad hem te pakken. Had ons 

oudste lid, zijn wekker op zoemen gezet. Tja Jilles, dat schiet niet op natuurlijk. Maar hij kwam 

eraan. John en ik gingen rijden en om 8:00 uur waren we in de haven nabij Tholen.  

Daar lag de Zwerver 3, waar Jos (de schipper) en Ilse Molenaar(bar-dame) ons al stonden op te 

wachten. 

 
 

We hadden geluk, rustig weer met een klein zonnetje. Dit weer hadden we de afgelopen weken 

niet gehad, dus dit gelukje was al binnen. Dat Jilles bij de brandweer heeft gezeten en snel een 

broek kan aantrekken bleek wel uit het feit dat hij om 8:30 uur op de kade stond. De motor werd 

gestart en de mannen konden aan de koffie. Gezellig in de kantine, keurig verzorgd door Ilse. 

Voor ieder waren er vier consumptiebonnen en voldoende pieren. Na een dik uur varen gingen we 

voor anker, en de Paternosters zochten bodem op.  
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We hebben de gehele dag op dezelfde locatie gevist en goed gevangen. Een mooi talud van 15 tot 

30 meter diepte. Hoofdzakelijk Wijting en soms een Botje of Schar.  
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Iedereen had meegedaan aan de pot voor de grootste vis. Vele wijtingen zijn gemeten, maar 

uiteindelijk wist Hans Snel de volle buit binnen te halen. Dat hij een verbeten visser is, bleek wel 

uit het feit dat, toen werd omgeroepen dat zijn broodje kroket klaar was, hij nog bleef door vissen. 

 

Laat hij nou net in die minuut de grootste wijting van de dag vangen 31 cm, goed voor € 20,-.  
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Gefeliciteerd Hans. Rond 14:30 uur ging de toeter, sein om de hengels op te halen en de bar op te 

zoeken. Biertje, borreltje, ja het smaakte prima. Natuurlijk niet voor de chauffeurs. Wilbert en 

John hebben de vissers weer keurig op de parkeerplaats in Wateringse Veld afgezet. Jilles heeft 

met Wilbert de bussen ingeleverd en daarna volgde thuis nog een uurtje fileren. Weer 2 kg Wijting 

file in de vriezer erbij. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde visdag. 

 

Wilbert van Biezen 
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25 OKTOBER 2024, ZOUTWATER, PERNISSE HOOFD 

Afgelopen vrijdag is er door 6 vissers een poging gedaan om kostbare wedstrijdpunten te 

verzamelen. Dit keer waren de weergoden ons zeer gunstig gezind. Al snel ging de zon schijnen en 

werd het warm. Jas uit, vest uit. Heerlijk, eind oktober in je T-shirt vissen. 

 
En we kregen het ook warm van het vissen. De wijting had honger en al snel stond bij Martien zijn 

top te klapperen. Helaas viel die op het kantje eraf en Martien keek wat beteuterd. Maar bij de 

ene vis zou het niet blijven… 
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De gehele wedstrijd op afgaand water gevist en doorlopend leven op de hengeltoppen. Mooie 

maat wijting. De grootste door Alwin van wel 39 cm, iets wat voor een wijting, supergroot is. 

Om 14:00 uur was de strijd gestreden en zelfs bij het inhalen werd er nog vis gevangen. Inpakken 

en naar de auto. Na heel wat optelwerk was de stand bekend. Aad en Hans hadden weer voor wat 

lekkers gezorgd. Een lekkere toast met gerookte makreel en een blokje kaas, welke konden 

worden weggespoeld met een koel drankje. Top geregeld heren. Met verbrande koppen konden 

we spreken van een geweldige wedstrijd met voor zoutwater vissers veel vis. 

 

Tijdens het napraten belde Paul nog even om te informeren naar de uitslag. Met twee by-passen, 

klopt zijn vissershart nog sneller en kan hij volgend jaar weer aan de competitie meedoen.  

Wij wensten hem allen een voorspoedig herstel toe. 

Verder kreeg ik van Aad een schouderklopje voor de organisatie van afgelopen wedstrijden en ik 

was geslaagd voor het wedstrijdleiders-examen. 

Vanaf nu mag ik een maatlat van 80 cm meedragen. Om 15:00 uur reden we de file in.  

 

 Klassering Lengte in cm 

Alwin 1 747 

Wilbert 2 668 

Aad 3 633 

John 4 558 

Hans 5 312 

Martien 6 227 
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2 NOVEMBER 2024, ZOETWATER, SNERTWEDSTRIJD LANDSMEER 

Kom op maar weer. De laatste wedstrijd van het jaar en weer een derde plaats….  

Hoe is het mogelijk.  

 

Vandaag zou de competitie beslist gaan worden. Kees was qua punten zowat niet meer in te 

halen, maar was toch wat gespannen. Zou het hem lukken? Hij was bezig aan een goed jaar. 

 

Op dus naar Landsmeer, de plek waar we de laatste jaren onze snert wedstrijd houden. Ook een 

plek waar zo laat in het jaar nog best wat leuke vis gevangen kan worden. 

Zoals een goed “aankomend” kampioen betaamt had Kees het niet op het toeval aan laten komen 

en vroeg mij een week daarvoor met hem mee te gaan om toch nog maar even te “oefenen”. 

Uiteraard ben ik meegegaan. Prachtig weer en gelukkig nog een fotootje gemaakt want helaas is 

daar tijdens de wedstrijd niet van gekomen 

 

Over de wedstrijd zelf valt niet zo heel erg veel te vertellen. Er werd zowel met de vaste stok als 

met de feeder gevist. Op dit water kan gelukkig iedereen aan zijn trekken komen en zijn favoriete 

vismethode gebruiken. 

Er werd door de hele dag heen wel een aardig visje gevangen. Altijd leuk als iedereen in ieder 

geval vis heeft.  

 

Wat natuurlijk wel vermeld moet worden is dat we halverwege de dag weer een heerlijk kop snert 

hebben gegeten. Onze grote dank weer naar Nel Nijgh! Lekker hoor!! 
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Normaal gesproken stoppen onze wedstrijden om 14:00 uur, maar afgesproken was dat we deze 

keer tot 15:00 uur zouden vissen. Het was immers zaterdag en dan zijn er niet zo veel files  

(Dat viel later nog best even tegen…) 

 

Het oefenen van Kees heeft hem geen windeieren gelegd. Ook deze wedstrijd wist hij weer, wel 

met ruim 15 kilo, op zijn naam te schrijven 

Met deze uitslag is hij de terechte kampioen van 2024 geworden. 

 

Gefeliciteerd Kees 

 

Roy Witte 

 Klassering Gewicht 

Kees Kerkhof 1 15700 

Chris van Trierum 2 14950 

Roy Witte 3 14450 

Richard Smit 4 10175 

John Koolhoven 5 5825 

Jan Nijgh 6 4625 

Bart Markslag 7 4600 

Hans Snels 8 4525 

Willem Verwaal 9 3800 

Jan Wink 10 2425 

Jack Holleman 11 2350 

René de Vries 12 2300 
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26 NOVEMBER 2024, ZOUTWATER, STRAND KIJKDUIN 

De zout inhaalwedstrijd is, afgelopen dinsdag 26 november, onder wisselende 

weersomstandigheden gevist. De dagen daarvoor was het een flinke zuidwestenwind die voor een 

woelige zee had gezorgd.  

Om 8:00 verzamelde Alwin, John en Wilbert op de parkeerplaats achter het NH-hotel. Aad belde 

dat hij later kwam omdat hij in de file stond.  

Rond 8:45 uur ging het lood de schuimende golven in. Een flinke bui gepaard met harde 

windstoten zorgde ervoor dat de konten in de wind gingen staan. Aad arriveerde ook en die was 

zo wijs geweest even de bui af te wachten. Dit was ook de enige regenbui die we hebben 

gekregen.  

Dat de vis wel van rollende golven houdt, bleek uit het feit dat de vangsten al snel losgingen.  

 

Zeebaarzen groot en klein, flinke Botten en een enkele Wijting en Puitaal werden er in de loop van 

de dag gevangen. De wind trok aan en het zand begon te stuiven over het strand. Soms ging er een 

hengelsteun om, maar ook het zonnetje scheen.  
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Onze Paul kwam met Mirian nog even kijken en ook Kim, die we kende van de bootvisdag, kwam 

een babbeltje maken. We hadden nog tijd om hier en daar een foto te maken voor de Opsteker. 

De gehele wedstrijd is er gevist met opkomend water en een flinke zijstroming.  

Alwin zijn lood van 190 gram lag bijna op het strand en ook Wilbert zijn lijn zat een aantal keren in 

die van John gewikkeld. John zijn pieren vonden het aasbakje te klein en besloten maar in zijn 

viskist te gaan bivakkeren (was hij erg blij mee).  
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Om 13:15 uur hield Alwin het voor gezien. En ook voor John was de lol er wel vanaf. Uiteindelijk 

was iedereen iets voor de officiële tijd dermate uitgewaaid, gezandstraald en moe dat de pittige 

wandeling naar de auto kon beginnen. 

 

Aad had nog een klusje voor Wilbert. Hij kreeg zijn natte laars niet uit en na een kwartier trekken 

moest de laars maar kapotgesneden worden. Ja, je maakt toch wat mee, met die HPSV-vissers. 

Nadat Aad was bijgekomen volgde nog een lekker biertje en blokken Zeeuws spek. Ja, dan valt het 

leven toch wel weer mee.  

Nadat de wedstrijdkaarten waren opgeteld zijn de handen geschud. De eindstand wordt hier niet 

vermeld, maar die lezen we wel bij de prijsuitreiking op de Algemene leden vergadering, als Roy 

“De Opsteker” uitreikt. 

 

Nog 1 wedstrijd te gaan. De befaamde snertwedstrijd in Maassluis. Wilbert gaat hiervoor een 

potje snert op het vuur zetten. 

Belangrijke wedstrijdpunten zijn daar nog te verdienen. Op naar dinsdag 10 december. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Wilbert van Biezen 

 

 Klassering Lengte in cm 

Wilbert van Biezen 1 417 

Alwin Koks 2 169 

John Koolhoven 3 144 

Aad Segboer 4 48 
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10 DECEMBER 2024, ZOUTWATER, SNERTWEDSTRIJD MAASSLUIS 

Het was alweer tijd voor de laatste wedstrijd van de gehele HPSV-competitie 2024. Dit betreft al 

jaren traditiegetrouw de laatste wedstrijd voor de zoutwatercompetitie, tevens de Snertwedstrijd 

voor de zouterikken. Deze werd inmiddels alweer voor het derde jaar op rij gevist in Maassluis aan 

de locatie Noordzee ter hoogte van de kop van het havenhoofd voor het inmiddels bekende hotel 

ter plaatse. In de voorgaande 2 jaren was er bijzonder veel vis gevangen door de deelnemers. Zou 

dat deze dag weer het geval gaan zijn? De berichten over de vangsten waren vooraf in ieder geval 

goed. De wijtingen zijn inmiddels weer massaal aanwezig in het zoute water. 

 

Met een mooie opkomst van 7 vissers beloofde het in ieder geval weer een gezellige dag te 

worden. Onder deze 7 man was ook Paul. Na een operatie aan het hart een ruime twee maanden 

eerder, die gelukkig wel goed verlopen was, voelde Paul zich weer goed genoeg om het zeevissen 

dit jaar nog een keer te proberen. Mooi dat je er weer bij was Paul! 

Verder waren het Wilbert, John, Aad, Hans van Vliet, Willem Verwaal (die ook weer eens de zoute 

werphandschoen opgepakt had, leuk Willem) en ondergetekende. (Goh, spannend nog wie er 3e 

geworden is zeg       ) 

 

Wel moesten we Martien bij deze laatste wedstrijd missen. Door een nare ziekte kan hij er 

voorlopig niet bij zijn. Ik weet zeker dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat we hopen dat het 

jou zo goed mogelijk zal gaan de komende tijd en dat we je toch nog weer aan de waterkant 

zouden mogen begroeten. Heel veel sterkte en houd vol!!!! 

 

Wilbert had, als nieuwe leider zoutwaterwedstrijden, ook gelijk voor een pan snert gezorgd die op 

een rustig vlammetje op de kop van het havenhoofd aan de pruttel gebracht ging worden.  

 

We hadden om 08.00 uur op de locatie verzameld en 

na het optuigen van de zeestokken konden we om 

08.30 uur beginnen met het lanceren van de 

loodtorpedo’s richting Rozenburg. Het voorspelde 

weer was een redelijk koude dag van maximaal 6 

graden met een voorspelde windkracht 3 á 4. 

Gevoelstemperatuur zou dus wel eens richting 

bevroren vingers kunnen gaan. Nou, dat viel gelukkig 

allemaal best mee. Toen we begonnen was er nog niet 

zoveel wind en de wind die er was kwam uit het 

noordoosten. Dat was precies vanachter het hotel en 

de verdere bebouwing. De meesten van ons stonden 

daardoor redelijk uit de ergste wind. Een enkeling had 

het iets frisser doordat zij naast de bebouwing 

stonden.  
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Doordat meerderen van ons op de schuin aflopende kant met betonblokjes stonden en daar heen 

en weer naar de spullen moesten kregen we het daardoor zelfs de eerste uurtjes nog redelijk 

warm. Weinig reden tot klagen dus.  

 

Hoe ging vervolgens het vissen? Gelijk na aanvang werd er door iedereen wel lekker vis gevangen. 

Vooral Wilbert vloog uit de startblokken en binnen de kortste keren had hij al meerdere mooie 

maatse wijtingen gevangen. Ik mocht zelf ook al wat vissen de dijk op slepen net als de anderen 

dat in meer of mindere maten konden doen.  

 

 
 

 

Het tij was tot ongeveer het laatste uur prima en we konden de lijnen goed op z’n plaats houden 

zodat we ook niet met elkaar in de knoop kwamen te zitten. Toen we rond half elf het sein kregen 

dat de soep heet was hebben we allen de lijnen binnen gedraaid en ons eerst aan de soep tegoed 

gedaan. Het bleek op dat moment dat Wilbert al 16 wijtingen gevangen had van veelal mooie 

afmetingen. Hij ging daar dapper mee aan kop. Aad en ondergetekende hadden tot dan ieder 10 

vissen binnengehaald en de anderen hadden ook allemaal vis.  
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De soep smaakte vervolgens uiterst lekker en ging er in ruime mate doorheen. Top gemaakt 

Wilbert en dus zeker voor herhaling vatbaar. John had weer, zoals inmiddels ook al een traditie 

aan het worden is, voor roggebrood met spek gezorgd. Wilbert en John beiden heel erg bedankt. 

 

Na deze pauze van een klein half uurtje hebben we de rest van onze pieren en makreelreepjes 

weer het zoute sop laten proeven en hebben we allen heerlijk staan vissen. Door iedereen werden 

nog behoorlijk veel vissen gevangen. Zoals gebruikelijk had John weer gewacht tot de klok 11 uur 

sloeg en de diesel genoeg opgewarmd was. Zoals wel behoorlijk vaker gebeurt ging hij vervolgens 

weer helemaal los en stond behoorlijk veel vis naar binnen te trekken. Meerdere keren en vooral 

met de grootste regelmaat draaide hij doubletten en tripletten wijtingen met af en toe een 

steenbolk naar binnen. Ook bij ons, de overige vissers, lukte het wel om duo’s of trio’s te vangen 

maar niet zo vaak als John dat deed.  

 

Ondanks dat het door een aantrekkende wind zowaar toch nog wat frisser werd was het toch 

vooral Wilbert die het nog aardig warm begon te krijgen. Hij zag zijn aanvankelijke voorsprong 

toch ernstig in gevaar komen en moest dus ook vrezen dat hij vandaag alsnog van de troon werd 

gestoten door John. Ik bleef zelf ook best met regelmaat leuk vis vangen wat uiteindelijk ook 

resulteerde in de vangst van 24 vissen. Dat is toch echt niet verkeerd. 

 

Dat geeft wel aan dat het vandaag echt een leuke visdag was waarin zeer goed gevangen werd. 

Wederom een goede laatste zoutwater visdag in Maassluis dus. 

Dat het op deze manier zelfs een vermoeiende bezigheid kan zijn bleek wel uit het feit dat we 

allemaal eigenlijk best iets eerder hadden willen stoppen na het constante binnen draaien van de 

zware lijnen. Dat is toch een goed teken of niet dan. 

Nadat we uiteindelijk om 14.00 uur gestopt waren en alle nog te meten vissen op de kaarten 

genoteerd waren kon de stand opgemaakt worden. Dat was nog een hele rekenarij want er waren 

echt hele rijen aan getallen op te tellen. 

Uiteindelijk bleek dat Wilbert toch de 1e plaats te pakken had met 36 vissen en totaal 974 cm vis. 

Nogmaals van harte proficiat Wilbert! 

John werd 2e met 35 gevangen vissen met een totale lengte van 881 cm.  

Ondergetekende werd dus 3e (wat een verrassing hè) met 24 vissen en 619 cm lengte. 

 

  Klassering Lengte in cm 

Wilbert van Biezen 1 974 

John Koolhoven 2 881 

Alwin Koks 3 619 

Aad Segboer 4 594 

Paul van Oijen 5 473 

Hans van Vliet 6 409 

Willem Verwaal 7 318 

 



 Blz. 74 
 

Na nog een lekker koud! drankje met lekkere toast met salade erbij, welke het hele jaar door, door 

Aad is verzorgd (waarvoor weer heel veel dank) zijn we allen tevreden huiswaarts gereden. 

Ik wil iedereen nog bedanken voor een geslaagd en gezellig jaar zoutwatervissen en wens iedereen 

het beste voor nu en 2025. 

 

Groet, 

Alwin  
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UITSLAG COMPETITIE ZOETWATER 
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UITSLAG COMPETITIE ZOUTWATER 

 

 


